
   

 
Indien je in het vervolg per e-mail wilt verwittigd worden of  per post, gelieve uw adres door te geven via 
ghkhoutland@gmail.com of 050/211889; meer informatie over de kring: www.heemkunde-torhout.be 

  Met steun van: 
 

 

Hekserij in de middeleeuwen 

 

 
Heksensabbat  (Baldung Grien, 1508) 

‘Middeleeuws' blijft een populair synoniem voor 'barbaars'. 
In de collectieve verbeelding blijft heksenvervolging dan 
ook een middeleeuws fenomeen. Een symbool voor 
donkere, onwetende tijden. In realiteit vond de piek van de 
paneuropese heksenvervolging pas op het eind van de 
zestiende eeuw plaats, in volle renaissance.  
In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, stond de 
middeleeuwse kerk net heel kritisch tegenover het geloof 
in hekserij, werd magie in die tijd niet uitsluitend met 
vrouwen geassocieerd en werden vermeende heksen 
 - ook bij ons in de Nederlanden - helemaal niet zo streng 
bestraft. Pas op het einde van de vijftiende eeuw zou het 
beeld van de vrouwelijke heks die een pact met de duivel 
smeedt geleidelijk aan ontstaan. In deze lezing gaan we 
dieper in op hoe dat beeld tot stand gekomen is en hoe 
men écht dacht in de middeleeuwen over hekserij. 

 

Dr. Jonas Roelens is historicus aan de Universiteit Gent, waar hij gendergeschiedenis 
doceert. Zijn onderzoek focust zich op laatmiddeleeuwse, deviante seksualiteit. Met zijn 
onderzoek won hij de Vlaamse PhD-Cup en de Erik Duverger Prijs. 
 

Waar:  Cultureel Centrum de Brouckere, congreszaal, Aartrijkestraat 6 
Wanneer: donderdag 30 november 2023 om 20 uur. 
Prijs:   Leden gratis; niet-leden betalen €5,00 (Ieder gezinslid, wordt beschouwd als lid) 
 

Komende activiteiten:  
7 december: voorstelling jaarboek 
18 januari: lezing over vlas door Greet Verschaetse 
 

In september gaf Pauline Coppens een lezing onder 
de titel ‘De Smaak van Berkenschors’. Daarin 
bracht ze het verhaal over de ‘Holodomor’, toen 
hongersnood door de Sovjets werd gebruikt om 
vooral etnische Oekraïners te treffen. De spreekster 
schreef het verhaal van haar moeder die naast de 
Holodomor ook in een Duits werkkamp terechtkwam. 
Het boek met dezelfde titel wordt verkocht voor het 
goede doel (www.schoonderhage.be), en kan 
beperkt aangeboden worden via de heemkundige 
kring aan 26 euro. Contacteer Jean Michel Derous 
via jm.derous@telenet.be of telefoonnummer 
0468/202 422. Betaling op BE45 4738 3527 0189 
van Geschied- en Heemkundige Kring, Tulpenstraat 
6, 8820 Torhout met vermelding ‘Berkenschors’ 

 
 
 

 

 

mailto:ghkhoutland@gmail.com
http://www.heemkunde-torhout.be/
http://www.schoonderhage.be/

